“Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen” Spreuken 29:18

Heere God, Vader van orde. Het ontbreekt onze wereld aan visioenen, aan
Openbaring. Men heeft wel allerlei ideeén, idealen en het wordt dikwijls
vertaald in actieplannen en we plannen in termijnen de realisatie en toch...toch
blijft de wereld hangen in het duister met alle duistere werken die daarbij horen.
Ja het het volk is losgeslagen. Komt dat niet doordat de visoenen van onze
wereld voortkomen uit een hart dat dichtgeschroeid is voor het licht dat U
daarin wilt laten schijnen? Er wordt niet gekeken noch geluisterd naar Uw
Openbaring, Uw woord, de Bijbel blijft dicht. Wanneer we U uit het 0oog
verliezen worden we roekeloos en beginnen we onze eigen wil en ideaal te
volgen en we zien dagelijks waartoe dat leidt. Help ons, help mij dichtbij Uw
Woord en dichtbij Uzelf te blijven. Geef zicht op Uw visie, in naam van Jezus
Uw Zoon. Amen.



